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NGUYỄN CẨM THY 

 
Có những thành ngữ nghe qua tưởng như mạnh mẽ đến cực đoan, như 

“Dám yêu, dám hận”, nhưng nếu lắng lại một chút, ta sẽ nhận ra, đó không phải 
là lời kêu gọi thù oán, mà là một sự dấn thân trọn vẹn cho tình yêu đôi lứa. 

 
"Dám yêu" là yêu bằng trái tim đủ đầy, không toan tính, không nửa vời. Là 

chấp nhận cả hoa hồng lẫn gai nhọn, cả đợi chờ lẫn cách xa. Là tin rằng, tình yêu, 
nếu bắt nguồn từ lòng thành và sự thanh khiết, thì sớm muộn cũng kết thành 
viên ngọc sáng giữa lòng đời. 

 
"Dám hận" ở đây không có ý nghĩa là căm hờn, oán trách. Mà là một cách nói 

khác, để nhấn rằng, khi ta yêu bằng tâm trong như suối đầu nguồn, thì dẫu có xa 
cách, có thử thách, lòng vẫn không gợn hờn giận. Vì ai đã thật sự yêu, thì không 
còn sợ tổn thương, luôn lặng lẽ tin vào sự trở về của người, như tin mây sẽ bay 
về núi. 

 
Theo NCT thì bài thơ này là một "mối đạo tình", nhẹ như sương, mà thấm 

sâu như hạt mưa đầu mùa. Là lời tụng ca cho tình yêu biết ơn và thủy chung, 
cho những ai dám biến nước mắt thành ngọc, biến xa cách thành thơ, và lấy 
chính niềm tin làm ánh sáng dẫn đường. 

“Dám yêu, dám hận” cuối cùng, là một lời thì thầm với lòng nếu đủ yêu, thì 
chẳng còn gì để hận. Và như thế, yêu trở thành một sự tu hành lặng lẽ, mà viên 
mãn.... 

 
Vậy nên quý bạn khi thưởng thức thi phẩm hãy rộng lòng mang dạ từ bi, độ 

lượng để thấu hiểu, đừng mang tâm thái cực đoan, dò đoán và phán xét dẫn đến 
hiểu sai lệch tâm ý thiêng liêng cao của tác phẩm. 
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Hạt cát nhỏ, xinh xinh 
Rơi vào lòng hào biển 
Xốn xang kết ân điển 
Thành ngọc trai lung linh 
 
Tình yêu là đợi chờ 
Đợi chờ là hạnh phúc 
Ai gieo trong nước mắt (*) 
Sẽ gặt trong tiếng cười 
 
Xa cách là đợi mong 
Đợi mong là thao thức 
Nguồn thơ từ tâm đức 
Mạch ngầm chảy tinh trong 
 
Hạnh phúc là dám yêu 
Đối tượng là ơn thánh 
Nghĩa tình đẹp lóng lánh 
Thủy chung rạng lưu ly. 

 

 
Phù Hư Dật Sĩ 
Võ Thạnh Văn 

(*) Kinh Thánh Cựu Ước. See le 


